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Om te blijven 
herinneren …

Aan het begin van de 
novembermaand vieren we 
als kerk het feest van Al-
lerheiligen en de gedach-
tenis van Allerzielen. We 
gedenken allen die ons in 
het geloof en het leven 
zijn voorgegaan. 

Soms is Allerzielen een 
droevig moment, omdat we het gemis van een dier-
bare extra intens ervaren: wie hij of zij was en 
betekende in ons leven. Daarom is het goed dat we 
even stilstaan bij deze herinneringen. We mogen 
tenslotte geloven dat voor God ieder mensenleven zo 
kostbaar is, dat Hij het over de grenzen van dit leven 
heen naar eeuwig leven tilt. Maar ook vieren we op 
1 november Allerheiligen en gedenken allen die ons 
in geloof zijn voorgegaan, bekend en onbekend… Zij 
hebben ons op de weg van het geloof gezet en zijn 
voor ons steeds het voorbeeld geweest om “pelgrims 
van hoop” (thema heilig jaar 2025) te zijn.

In het weekend voor 11 november vieren we het feest 
van onze parochiepatroon, de heilige Martinus. Het 
verhaal van zijn mantel, die hij deelde met de bedelaar 
aan de stadpoort van Amiens, nodigt ons uit om, zoals 
Sint Maarten, het leven met elkaar te delen. Juist in de 
donkere dagen van November zijn deze momenten licht-
puntjes. Verdriet bij het verlies van een dierbare mag 
een dankbare herinnering zijn, onze heiligen mogen voor 
ons lichtdragers zijn in ons leven en ons geloof.

Juist al deze mensen, uit ons eigen leven, uit onze ei-
gen omgeving, of juist in het verleden en ver weg, we 
dragen hen mee in het Licht van het geloof en blijven 
hen herinneren…

Vicaris Theo Lamers
pastoor

Woord van de pastoor

Vicaris Theo Lamers

Helmonds 
Vocaal Ensemble

Zaterdag 16 november om 16.00 uur 
in de Martinuskerk Cuijk

Helmonds Vocaal Ensemble bezingt peilloos verdriet.
In deze donkere dagen waarin wij onze doden herden-
ken, zingt het Helmonds Vocaal Ensemble enkele prach-
tige Requiems.

Het Helmonds Vocaal Ensemble (HVE) is een kamerkoor 
van gevorderde amateurzangers dat uitdagende muziek 
niet schuwt en een breed repertoire van oude muziek 
tot moderner werk ten gehore brengt. Het koor staat 
o.l.v. Jeroen Felix en streeft naar een zo hoog mogelijk 
niveau. De keuze van de werken is daarom ook ambitieus 
te noemen.
Naast twee kleinere werken, een Requiem van Eliza Gil-
kyson (geschreven na de Tsunami van 2004) en het prach-
tige Sing gently van Eric Whitacre (n.a.v. de lockdown 
en geschreven voor virtueel koor), staan er twee grote 
stukken op het programma: het Requiem van Herbert Ho-
wells (n.a.v. de dood van zijn 9-jarig zoontje) en de Missa 
di Requiem van Ildebrando Pizzetti (opgedragen aan zijn 
overleden eerste vrouw). Beide werken vragen veel van 
de zangers door verscheidene soli en dubbelkorigheid.
Het bijwonen van dit concert past mooi in deze maand 
waarin we de doden herdenken: reflectie, verlies, diep 
gevoeld verdriet en je realiseren dat het leven eindig 
is. En dat alles dan verpakt in wonderschone muziek die 
door de enthousiaste zangers van het HVE voor u ten 
gehore wordt gebracht.
De concerten zijn op zaterdag 16 november in de St. 
Martinuskerk te Cuijk en op zondag 17 november in de 
Willibrorduskerk te Deurne. 

Kijk voor meer informatie op:
www.helmondsvocaalensemble.com
www.willibrorduskerkdeurne.nl
Beide concerten zijn gratis toegankelijk maar een finan-
ciële bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld.

Helmonds Vocaal Ensemble

Requiem
Pizzetti en Howells

door het projectkoor van het
Helmonds Vocaal Ensemble

o.l.v. Jeroen Felix

Zaterdag 16 november 2024
16.00 uur

Sint Martinuskerk,
Kerkstraat 8, Cuijk

Zondag 17 november 2024
16.00 uur

Sint Willibrorduskerk,
Markt 9, Deurne

Toegang is gratis

deelname aan de collecte achteraf 
wordt zeer gewaardeerd

Meer informatie kunt u vinden op 
www.helmondsvocaalensemble.com

en www.willibrorduskerkdeurne.nl
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Zaterdag 2 november a.s. bent u van harte uitgenodigd op 
ons kerkhof in St. Agatha. Vanaf 19.30 tot 20.30 uur is er 
vrije inloop op onze bijeenkomst “verbonden door licht”.
Het kerkhof zal een zee van licht zijn en door middel 
van symbolen kunt u uw dierbaren herdenken. Of u nou 
gelovig of niet gelovig bent, uw dierbare nu wel of niet op 
dit kerkhof begraven ligt, u bent allen van harte welkom. 
Er wordt voor u een plaats geboden om juist rondom 
Allerzielen extra stil te staan bij diegenen die u mist. U 
krijgt de kans de namen te noemen of op te schrijven om 
te laten zien dat uw dierbare nooit vergeten wordt. 

Er is een mogelijkheid om iets mee te nemen wat u doet 
denken aan uw dierbare. Om hierbij stil te staan en daar 
een kaars bij aan te steken als een “teken van leven” 
opdat uw dierbare u altijd nabij is. Ook zal er hemelse 
post verzonden worden door een briefje in de vuurkorf te 
doen.

Aan het einde van de avond zullen wij stil staan bij 
alle overleden en ongeboren kinderen en voor hen een 
bijzondere kaars te ontsteken: “noem mijn naam en ik 
besta”. Het is goed, om stil te staan bij eenieder die we 
zijn verloren. Het is mooi, om dit samen te kunnen doen 
in een verbondenheid met elkaar en met onze dierbare 
overledenen. Het is een avond, om iedereen in het licht 
te zetten.

Onze contactgroep nodigt u van harte uit om het licht te 
komen verspreiden.

Verbonden door licht
Uit het levensverhaal van de 

Heilige Martinus
Hoe Martinus zijn mantel deelde 

met een bedelaar
Het was midden in een winter, die veel strenger 
was dan gewoonlijk. Vele mensen stierven van de 
kou. Op een dag moest Martinus in Amiens zijn. 
Martinus was soldaat in het Romeinse leger. Sinds 
kort had hij over Christus gehoord; en hij was van 
plan diens voorbeeld na te volgen. Onderweg kwam 
hij veel mensen tegen die leden onder de strenge 
kou. Alle kleren die hij kon missen, gaf hij weg. Zo 
bereikte hij de stadspoort van Amiens. Hij had al-
leen nog maar zijn soldatenmantel en zijn wapens. 
In de poort zat een bedelaar, die helemaal geen 
kleren aanhad. Martinus zag hoe hij de voorbijgan-
gers smeekte om hem te helpen en medelijden met 
hem te hebben. Maar ze liepen hem allemaal voor-
bij. Martinus begreep dat hij iets moest doen. Maar 
wat? Hij had immers alles al weggegeven. Toen trok 
hij zijn zwaard en sneed zijn mantel middendoor. 
Hij gaf de bedelaar de ene helft. De rest sloeg hij 
zelf weer om zijn schouders. Er waren omstanders 
die Martinus uitlachten, omdat hij er in die halve 
mantel belachelijk uitzag. Maar anderen schaam-
den zich, omdat zij veel meer hadden dan die sol-
daat, en toch de bedelaar niet geholpen hadden. 
‘s Nachts toen de mensen sliepen, had Martinus 
een droom. Hij zag Christus vóór zich staan, nogal 
raar gekleed. Christus zei tegen Martinus: ‘Bekijk 
me eens goed.’ Toen zag Martinus, dat Christus het 
stuk mantel droeg dat hij aan de bedelaar had ge-
geven. En hij hoorde Hem tegen de engelen zeggen: 
Martinus heeft nog maar pas van mij gehoord; maar 
toen ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.’ 
Zo blijkt het waar te zijn wat Christus over zichzelf 
vertelt: ‘Wat je aan de minste van de mensen doet, 

dat doe je aan Mij!’

Hoe Martinus het leger verliet
Martinus diende nog in het leger, hoewel hij al 
christen was. Hij wachtte op een geschikt moment 
om de dienst te verlaten. Op een dag vielen de Bar-
baren Gallië binnen. Keizer Julianus verzamelde 
zijn leger bij de stad Worms en liet voor elke sol-
daat extra soldij uitkeren. Eén voor één riep hij ze 
op. Zo kwam ook Martinus aan de beurt. Dit was 
voor hem het ogenblik om ontslag te vragen. Hij 
vond het namelijk oneerlijk de extra soldij aan te 
nemen, terwijl hij van plan was af te zwaaien. Hij 
zei tegen de keizer: ‘Tot nu toe heb ik ú gediend, 
laat mij nu in Gods dienst treden. Ik verdien uw sol-
dij niet. Ik ben een soldaat van Christus. Ik mag dus 
niet meer vechten.’; Woedend reageerde de kei-
zer: ‘Je bent zeker bang voor de strijd van morgen? 

Ik ken die mooie godsdienstige praatjes!’ 
[Lees verder op pagina 7.]
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Vieringen rond Allerheiligen – Allerzielen
Vrijdag 1 november
 19.00 uur allerzielenviering 
 Lambertuskerk Linden
Zaterdag 2 november
 16.45 uur graven zegenen kerkhof Vianen
 18.00 uur allerzielenviering 
 ‘t Akkertje Vianen
 19.00 uur allerzielenviering 
 Martinuskerk Cuijk
 19.30 uur tot 20.30 uur kerkhof 
 St. Agatha ‘Verbonden door licht’ 
Zondag 3 november 
 9.30 uur allerzielenviering 
 Lambertuskerk Beers en aansluitend 
 zegenen van de graven
 10.00 uur zondagviering 
 Martinuskerk Cuijk
 11.00 uur zondagviering MFA de Valuwe
 15.00 uur graven zegenen kerkhof Katwijk

Tweeëndertigste Zondag door het Jaar
Zaterdag 9 november
 18.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 Gezinsviering, gebedsdienst Martinus-
 feest m.m.v. jeugdkoor
Zondag 10 november
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Kerkelijke 
 harmonie Gaudete in Domino
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

Drieëndertigste Zondag door het Jaar
Zaterdag 16 november
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 17 november
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. herenkoor Haps
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

Hoogfeest Christus Koning
afsluiting kerkelijk jaar

Zaterdag 23 november
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 24 november
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken 

 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk 
 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

1ste Zondag van de Advent
Zaterdag 30 november
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 1 december
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering met samenzang 
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. cantors
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

2de Zondag van de Advent
Zaterdag 7 december
 18.00 uur ‘t Akkertje Vianen 
 m.m.v. Vivace
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 8 december
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

3de Zondag van de Advent
Zaterdag 14 december
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering-Rorateviering
Zondag 15 december
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers- 
 Escharen
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. herenkoor Haps
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

4de Zondag van de Advent
Zaterdag 21 december
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 22 december
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor

Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur.

Op de vrijdagen is er om 9.30 uur, voorafgaand aan de 
eucharistieviering een rozenkransgebed.
Vrijdag 1 november en vrijdag 6 december is er om 
19.00 uur een Taizéviering. 

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19 uur 
(m.u.v. de eerste vrijdag van de maand, dan wordt er 
in huis communie rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn te volgen 
via de livestream die te vinden is op de website 
www.martinuscuijk.nl. Op zondagen en bijzondere 
momenten wordt de viering ook uitgezonden via 
Omroep Land van Cuijk.

Dagelijkse vieringen

Parochiestatistiek

Toos Bergmann – Everts
Johanna Verweijen
Ben Heiltjes
Broeder Martien Aerts
Wim Noij

Uitvaart

Ons gebed wordt gevraagd 
voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen 
afscheid genomen in de 
kerk of in het 
crematorium:

Gabby Mans
Cataleya Wilhelm

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: 

Doop

Feesten komende periode 

Vr 1 november, Allerheiligen
Za 2 november, Allerzielen
Zo 3 november, Eenendertigste Zondag door het Jaar
Ma 4 november, H. Carolus Borromeo, bisschop
Wo 6 november, Alle HH. Verkondigers van het geloof 
in onze streken
Do 7 november, H. Willibrord, bisschop, verkondiger 
van ons geloof, patroon van de kerkprovincie
Vr 8 november: Hoogfeest H. Willibrord, patroon 
van de kerkprovincie
Za 9 november, Kerkwijding van de basiliek van La-
teranen
Zo 10 november, Tweeendertigste Zondag door het Jaar
Ma 11 november, H. Martinus van Tours, bisschop
Di 12 november, H. Josafat, bisschop en martelaar
Vr 15 november, H. Albertus de Grote, bisschop en 
kerkleraar
Zo 17 november, Drieendertigste Zondag door het Jaar
Do 21 november, Opdracht van de heilige maagd Maria
Vr 22 november, H. Cecilia, maagd en martelares
Za 23 november, H. Clemens I, paus en martelaar
Zo 24 november, Christus, Koning van het heelal
Ma 25 november, H. Catharina van Alexandrië, maagd 
en martelares
Wo 27 november, H. Oda, maagd
Za 30 november, H. Andreas, apostel
Zo 1 december, Eerste Zondag van de Advent
Di 3 december, H. Franciscus Xaverius, priester
Wo 4 december, H. Johannes van Damascus, priester 
en kerkleraar
Vr 6 december, H. Nicolaas, bisschop
Za 7 december, H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
Zo 8 december, Tweede Zondag van de Advent
Ma 9 december hoogfeest Maria onbevlekte ontvangenis

Di 10 december, H. Maagd Maria van Loreto
Wo 11 december, H. Damasus I, paus
Vr 13 december, H. Lucia, maagd en martelares
Za 14 december, H. Johannes van het Kruis, priester 
en kerkleraar
Zo 15 december, Derde Zondag van de Advent
Zo 22 december, Vierde Zondag van de Advent
Di 24 december, Kerstavond
Wo 25 december, Kerstmis
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Martinusfeest met lampionnen 2024
Met een lampi-
onnenoptocht 
op zaterdag 09 
november 2024 
om 18.00 uur 
vieren we samen 
met veel kinde-
ren het Marti-
nusfeest van de 
Parochie Heilige 
Martinus in de 
Sint Martinus-
kerk in Cuijk. 
We eindigen bij 
de Martinus-
vuurkorven met 
warme chocomel 
en marshmal-
lows.

Op verzoek van Sint Maarten wordt er tijdens de vie-
ring fruit ingezameld voor zieke mensen in onze paro-
chie. Hiervoor kunnen kinderen fruit (vers of uit blik) 
meenemen naar de kerk. Na de viering en bij droog 
weer is er een lampionnenoptocht en zal Sint Martinus 
de vuurkorven aansteken.

Om kinderen in de gelegenheid te stellen met een 
mooie lampion deel te nemen aan de lampionnenop-
tocht organiseert parochie Heilige Martinus een knut-
selmiddag waar kinderen een mooie lampion kunnen 
maken. Het knutselen begint om 16.00 uur. Aanslui-
tend aan het maken van de lampionnen en vooraf-
gaand aan de viering is er een eenvoudige maaltijd 
voor de kinderen en de ouders die geholpen hebben 
met knutselen.

Aanmelden voor de knutselmiddag en de maaltijd kan 
voor woensdag 6 november a.s. door de QR code te 
scannen en het formulier in te vullen of de aanmel-
ding te mailen naar info@martinuscuijk.nl

Het maken van de lam-
pionnen vindt plaats in 
de Sint Martinuskerk in 
Cuijk onder begeleiding 
van een ouder/grootou-
der/….. Het zou fijn zijn 
als je je eigen schaar en 
nietmachine meeneemt.
Het deelnemen aan de 
viering en de lampionnenoptocht is op eigen gelegen-
heid.
We hopen ook dit jaar weer met vele kinderen het 
Martinusfeest te vieren!

Eerste Heilige Communie
De voorbereiding van de 
Eerste Heilige Communie 
gaat beginnen, de kinder- 
bijeenkomsten zijn dit jaar 
op zondagochtend. Voor 
de zondagsmis komen de 
kinderen bij elkaar en ont-
dekken zij alles van Gods 
Grootste Geschenk, wat ook de titel is van het project 
dit jaar. 

Tijdens iedere bijeenkomst staat een geschenk van 
God centraal, deze geschenken krijgen allemaal een 
plekje in de St. Martinuskerk van Cuijk-centrum. Zo 
kunnen we met de hele parochiegemeenschap Gods 
geschenken ontdekken. 

MarTieners
We zijn gestart! Op vrijdag 18 oktober zijn Janne, 
Lucas, Floris, Wieke, Baelana druk in de weer geweest 
met likes, hartjes en vliegtuigjes in de bijeenkomst 
‘Lieve Wereld’. Wat deel je met wie, offline en online? 
Met elkaar ontdekten we ook wat Jezus wel of niet 
deelde en met wie. 

De volgende MarTieners is op vrijdag 15 november 
2024 van 19.30 uur tot 21.00 uur. Deze avond heet 
BOEM!: Boem, daar ben je dan! Alle mensen, dieren, 
bomen, planten zijn geboren. Eerst ben je er niet en 
dan opeens ben je er. Ook onze aarde is ooit gebo-
ren.... MarTieners is een club voor tieners van 12 tot 
en met 15 jaar. 

Ben je erbij de volgende keer?

Familiepastoraat
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Toen zei Martinus onverschrokken: ‘U denkt dus 
dat ik laf ben, en niet eerlijk in mijn godsdienstige 
overtuiging? Goed, ik zal mij morgen ongewapend 
voor het front opstellen. U zult zien, dat ik onge-
deerd door de vijandelijke linie zal heenbreken, 
enkel en alleen onder de bescherming van het kruis-
teken en de naam van de Heer.’ De keizer liet hem 
opsluiten om te zorgen, dat hij de volgende morgen 
zijn woord gestand zou doen. Maar die volgende dag 
zond de vijand gezanten om vrede aan te bieden. En 
ze gaven zich over met hun hele hebben en houden. 
Als dit geen overwinning was van de heilige...! Hij 
hoefde niet eens ongewapend de strijd in. Natuur-
lijk zou zijn trouwe Heer hem in het strijdgewoel 
van zwaarden en speren hebben beschermd. Maar 
de Heer heeft het hele gevecht voorkomen. Zo werd 
de heilige zelfs gespaard voor de onchristelijke aan-

blik van stervende soldaten.

Hoe Martinus bisschop werd
Martinus woonde in de stad Tours in Frankrijk. Toen 
de bisschop daar was gestorven, wilde de hele stad 
Martinus als zijn opvolger hebben. Maar een paar 
bisschoppen uit de buurt waren ertegen. Zij von-
den namelijk dat Martinus zich onverzorgd kleedde 
en dat hij er niet netjes genoeg uitzag. Toch werd 
Martinus bisschop. Tegen de zin van zijn vijanden. 
En... tegen zijn eigen zin. Dat kwam zó. Hij kon al 
het geharrewar om zich heen niet langer verdragen 
en stichtte een klooster twee kilometer buiten de 
stad. Daar leidde hij een streng leven. Tezamen 
met zijn 24 leerlingen. Ze dronken geen wijn, be-
halve als ze ziek waren. Ze wilden het niet goed 
hebben in dat klooster. Dat vonden ze zonde. In de 
stad bleef men volhouden dat Martinus bisschop 
moest worden. Maar hoe hem nou zijn klooster uit 
te krijgen? Iemand uit de stad, een zekere Rusti-
cus (wat gewoon De Boer betekent), vond er iets 
op. Hij verzon een verhaal, viel voor Martinus op de 
knieën en zei: “Martinus, mijn vrouw is ziek. Kom 
astublieft naar mijn huis om haar met uw wonder-
macht te genezen.” Ondertussen waren de inwoners 
van Tours al langs de route gaan staan om te zien of 
hij inderdaad naar de stad kwam. Het was de dag 
van de officiële bisschopsverkiezing in de kerk. Er 
waren daarom niet alleen mensen uit de stad zelf 
toegestroomd, maar ook uit de wijde omgeving. Ze 
wilden allemaal hetzelfde: Martinus bisschop! Dan 
pas zouden ze tevreden zijn. Maar de bisschoppen 
uit de buurt wilden nu eenmaal niets van hem we-
ten: “Moet je zien hoe hij d’r uit ziet: zijn kleren 
zijn smerig, zijn haren zitten altijd in de war en hij 
stinkt.” Niet dat ze het hardop zeiden. Hun woor-
den over Martinus waren mooi, maar hun gedachten 
niet. Uiteindelijk moesten ze toch toegeven, omdat 
de mensen zo bleven aandringen. Dat wil zeggen: er 

was één bisschop die niet wou toegeven en hard van 
gemoed was. Hij heette dan ook Hartmoet, bisschop 
Hartmoet. Hoe het volk toch van hem won en zelfs 
meende dat de Bijbel volkomen aan hun kant stond, 
vertelt nog het volgende verhaal. Uitgerekend op 
die dag de dag van de bisschopskeuze was de voorle-
zer te laat in de kerk. Hij was vastgeraakt in het ge-
drang van de mensen. Ten einde raad riep men een 
jongetje met een heldere stem. Men duwde hem het 
psalmenboek in de handen met de woorden: “Lees 
maar iets voor. Het geeft niet wat.” Zenuwachtig 
sloeg de jongen het boek zomaar ergens open en be-
gon lukraak te lezen. Het was psalm 8 en hij las luid 
en duidelijk: “Uit de mond van kinderen en zuigelin-
gen hebt Gij, God, uw lof laten klinken, ook voor de 
ogen van uw vijanden, zelfs als het hard tegen hard 
moet...” Op datzelfde moment ging er in de kerk 
een donderend gejuich op: “... tegen Hartmoet! 
Tegen Hartmoet!” Zie je wel: zelfs God was tegen 
Hartmoet. Uit de mond van kinderen zou je het ho-
ren. Nou, stond daar niet een klein jongetje voor te 
lezen? Dus: “Martinus bisschop! Martinus bisschop!” 
Ze grepen Martinus vast, haalden hem naar voren 
en zetten hem vooraan op de bisschopsstoel. En ze 
riepen: “Leve Martinus, onze nieuwe bisschop!” Nie-
mand heeft het protest van Martinus gehoord, zo 

werd er gejuicht.

Hoe bisschop Martinus een arme hielp
Op een dag ging hij met de belangrijkste van zijn 
diakens naar de kerk om voor het volk een feeste-
lijke heilige mis op te dragen. De hele weg liep er 
een arme sloeber achter hem aan die helemaal niks 
aan had. Martinus gaf zijn diaken de opdracht: ‘Zorg 
dat die arme man wat kleren krijgt.’ Maar de dia-
ken had geen zin om op kleren uit te gaan. Hij ging 
dus vlug de kerk in om alles klaar te zetten voor de 
mis. Intussen begaf Martinus zich naar de sacristie. 
Daar schonk hij zijn tuniek aan de arme sloeber met 
de woorden: ‘Ga vlug naar huis en zorg dat niemand 
je ziet.’ Meteen daarna kwam de diaken de sacristie 
binnen om Martinus te waarschuwen dat hij met de 
heilige mis kon beginnen. Maar Martinus riep vanuit 
de verste hoek: ‘Ik kan de heilige mis niet opdra-
gen, zolang de arme man geen kleren heeft.’ Toen 
ging die diaken met een kwaaie kop naar de markt. 
Daar kocht hij voor een habbekrats een waardeloze 
tuniek. Die gooide hij de sacristie in naar de plek 
waar Martinus ongeveer stond. (Hij wist nog altijd 
niet dat het Martinus zelf was die die kleren nodig 
had!) De heilige bisschop trok het waardeloze geval 
aan: het viel nog niet eens tot op zijn knieën en de 
mouwen kwamen tot op zijn elleboog. In deze kledij 
droeg Martinus voor de ogen van het volk de plech-

tige heilige mis op...

Uit het levensverhaal van de Heilige Martinus (vervolg)



De Mantel in beeld


